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Alexander,	Battalaan	2B	
Rudolf	en	Werner	van	Gelder	
	
	
De	vader	van	Rudolf	en	Werner	heette	Leo	(ook	wel	Leijzer	genoemd)	van	
Gelder,	een	avontuurlijke	man.	Zijn	voorouders	vestigden	zich	in	de	18e	
eeuw	in	Aalten	bij	Winterswijk	en	namen	daarom	wellicht	de	naam	Van	
Gelder	aan	in	de	Napoleontische	tijd.	Hij	was	fotograaf	en	emigreerde	in	
1893	naar	Chicago.	Dat	duurde	niet	lang,	want	een	paar	jaar	later	keerde	
hij	terug	naar	Europa	en	vestigde	zich	in	Duitsland.	Eerst	in	Halberstadt	en	
daarna	in	Essen.	Daar	trouwde	hij	met	Johanna.	Het	echtpaar	kreeg	drie	
kinderen:	Irma	Friederike	in	1901,	Rudolf	Ludwig	in	1908	en	Werner	
Benno	in	1909.	Ze	zijn	alle	drie	opgegroeid	in	Essen.	
	
In	augustus	1933	verhuisde	het	gezin	naar	Nederland.	Dat	is	natuurlijk	
geen	toeval.	In	januari	van	dat	jaar	was	Hitler	aan	de	macht	gekomen	en	
vrijwel	onmiddellijk	begonnen	de	nazi’s	met	hun	anti-joodse	
maatregelen.	Vader,	moeder	en	de	drie	kinderen	Van	Gelder	hadden	de	
Nederlandse	nationaliteit	zodat	ze	zich	zonder	problemen	in	Nederland	
konden	vestigen.	Ze	woonden	aanvankelijk	in	Den	Haag,	maar	in	1937	
verhuisden	de	broers	Rudolf	en	Werner	van	Gelder	naar	Maastricht.	Ze	
staan	geregistreerd	als	haringventers.	Beiden	zijn	ongehuwd.	Een	jaar	
later	volgde	hun	moeder.	Zij	overleed	al	snel.	Pas	in	1939	komt	hun	vader	
naar	Maastricht.	Eerst	woont	hij	aan	de	Sint	Nicolaasstraat	54.		Hij	en	zijn	
twee	zonen	staan	op	6	mei	1941	geregistreerd,	op	de	Alexander	
Battalaan	2b.	
	
Op	25	augustus	1942	vond	de	verplichtte	melding	plaats	in	Maastricht.	
Men	moest	zich	melden	in	het	schoolgebouw	van	de	Professor	Pieter	
Willemsstraat.		Waarvoor	moest	men	zich	melden?	Ik	citeer:	‘Voor	
eventuele	deelname	aan	een,	onder	politietoezichtstaande	
werkverruiming	in	Duitsland’.	Ook	Werner	en	Rudolf	van	Gelder	en	hun	
vader	ontvingen	zo’n	oproep.	Maar	zij	moeten	de	bui	hebben	zien	
hangen.	Zij	wisten	wat	er	in	Duitsland	gebeurde,	zij	zullen	zich	
gerealiseerd	hebben	dat	de	ultieme	deportatie	en	de	uiteindelijke	
vernietiging	ook	hen	te	wachten	stonden.	
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Ze	trokken	hun	conclusie.	Want	wat	lezen	we	in	het	Algemeen	Politieblad,	
nr.	27	van	17	september	1942?	
De	Commissaris	van	Politie	te	Maastricht	verzoekt	daarin	‘opsporing,	
aanhouding	en	voorgeleiding	van	zowel	Rudolf	als	Werner	van	Gelder’,	
beiden	vishandelaren.	Zij	hadden	allebei	zonder	de	vereiste	vergunning	
de	stad	verlaten.		Zij	staan	vermeld	als	‘voortvluchtig’	op	de	lijst	die	
behoort	bij	de	brief	van	de	Maastrichtse	commissaris	van		politie	aan	de	
officier	van	justitie	van	26	augustus	1942.	Ze	moeten	dus	zijn	
ondergedoken,	evenals	hun	vader.	
	
Werner	Benno	van	Gelder	werd	op	20	mei	1944	gearresteerd	in	
Voorburg.	Vermoedelijk	zat	hij	met	zijn	broer	Rudolf	op	hetzelfde	adres	
ondergedoken.	Na	arrestatie	werden	de	arrestanten	direct	overgebracht	
naar	de	gevangenis	Scheveningen	en	vandaar	naar	Westerbork	op	3	juni	
1944.Daar	worden	ze	opgesloten	in	een	strafbarak	(om	precies	te	zijn	in	
barak	67).	Hier	kwamen	Joden	terecht,	die	zich	hadden	onttrokken	aan	
maatregelen	van	de	bezetter.	Met	name	opgepakte	onderduikers.	Deze	
gevangenen	werden	kaalgeschoren	en	kregen	gevangeniskleding.	Anne	
Frank	kwam	hier	precies	twee	maanden	later	terecht.		
	
Op	31	juli	van	dat	jaar,	1944,	worden	de	twee	broers	op	transport	gezet	
van	Westerbork	naar	Theresienstadt.	Vandaar	gaan	ze	op	28	september	
naar	Auschwitz.	Dit	betreft	een	groep	van	3000	Joden.	De	broers	Van	
Gelder	behoren	tot	de	weinige	overlevenden.	Ze	blijven	maar	kort	in	
Auschwitz.	In	de	tweede	helft	van	1944	begonnen	de	Duitsers,	omdat	het	
Rode	Leger	naderde,	Auschwitz	te	ontruimen.	Toen	volgden	de	lange	
voettochten	naar	andere,	meer	westelijk	gelegen	kampen.	Dit	waren	de	
beruchte	dodenmarsen.	Een	zo’n	kamp	was	Dachau	bij	München.	Beide	
broers	kwamen	daar	aan	op	10	oktober	1944.	Maastricht	is	dan	al	een	
maand	bevrijd.	
	
Rudolf	(gevangene	nummer	115655)	overleed	daar	op	5	december	1944.	
Maar	Werner	(gevangene	nummer	116265)	heeft	de	bevrijding	door	de	
Amerikanen	op	29	april	1945	nog	meegemaakt.	Daarna	ontbreekt	van	
hem	elk	spoor.	Hij	is	in	mei	1945	in	Beieren	overleden.	Rudolf	en	Werner	
zijn	op	36	en	35	jarige	leeftijd	vermoord.	Ook	hun	zus	Irma	Friederike,	die	
coupeuse	was	is	met	haar	man,	Isidore	Eduard	Kaas		en	hun	dochtertje	
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Jeanette,	in	Auschwitz	vergast.		Slechts	de	vader	die	ook	zijn	beide	broers	
verloor	in	de	Shoah	heeft	het	overleefd	en	heeft	in	1945	nog	in	
Maastricht	een	oproep	geplaatst	voor	opsporing	van	zijn	kinderen.	
Tevergeefs	zoals	we	nu	weten	maar	daaraan	danken	wij	wel	de	enige	
foto’s	van	Werner	en	Rudolf	van	Gelder	en	krijgen	toch	nog	een	gezicht.		
	
Oproep	uit	1946		en	kaart	Dachau	1944.	
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